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Ankerkuil vaste wekelijkse activiteiten 

Dag September 2023 Waar Aanvang 

Vr 1 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Di 5 Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

Do 7 Dorpstafel. Iedereen is welkom om mee te denken en te 
praten over ons dorp. Agenda en informatie vind U op 
Gebiedsplannen.nl 

De Ankerkuil 19.30 u. 

Za  9 Dorpsbeurs/Monumentendag georganiseerd door de 
Heemkunde 

De Sprange 13.30-16.00 
u 

Di 12 Eetpunt. Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of 
met 2. Inlichtingen bij Nel van Meel tel.412669 

De Ankerkuil 12.00 u. 

Wo 27 Bloemschikken kosten € 12,50  Opgeven bij        G.de 
Visser tel. 0168-412418 

De Ankekuil 9.30 u. 

Za 30 Ontmoet uw buren. Burendag  zie poster elders in het 
blad. Het hele dorp is welkom. 

De Ankerkuil / 
Dorpshart 

15.30 tot 
21.00 uur 

   Oktober 2023     

Di 3 Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

Vr 6 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Zo 8 Zumba- Flamenco voorstelling. Kaarten vooraf bestellen á 
€ 15,00 06-81823843  Zie poster elders in dit blad 

De Ankerkuil Zaal open 
13.00 u. 

Di 10 Eetpunt Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of met 
2. Inlichtingen bij Nel van Meel tel. 412669 

De Ankerkuil 12.00 u. 

        

  Noteer vast in uw agenda 
    

3 nov Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige avond 
om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon gezellig te 
borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

7 nov Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

18 nov Intocht Sinterklaas De Haven   

22 nov Landelijk verkiezingen De Ankerkuil Vanaf 7.30 u 

Foto voorpagina en 

artikel Stichting Nos-

talgisch Moerdijk:  

Peter den Ridder 
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Info Huisartsen en therapeut 

Dr. Cents Praktijk Zevenbergschenhoek spreekuur in de Ankerkuil: 0168-452300Donderdagmorgen op af-

spraak 

Huisartsenpraktijk de Clundert in Klundert : 0168-409000 Medicatie van Praktijk Klundert is op te halen bij: Mw. 

Beljaars, Visserstraat 7 in Moerdijk op maandag, woensdag en vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur 

Dr. Heitmann Lage Zwaluwe : 0168-482412 op afspraak 

Fysiotherapie JAU: 0162-682799 op afspraak aanwezig. Dinsdag van 13.30 tot 17.30 uur .Woensdag van 8.00  
tot 12.30 uur. Donderdag van13.30 tot 17.00 uur. Donderdagmiddag Senioren Fit van14.30 tot 15.00 uur 

Vaste, wekelijkse activiteiten. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag September 2023 Waar Aan-
vang 

Vr 1 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige 
avond om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon 
gezellig te borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Di 5 Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

Do 7 Dorpstafel. Iedereen is welkom om mee te denken 
en te praten over ons dorp. Agenda en informatie vind 
U op Gebiedsplannen.nl 

De Ankerkuil 19.30 u. 

Za  9 Dorpsbeurs/Monumentendag georganiseerd door de 
Heemkunde 

De Sprange 13.30-16.00 
u 

Di 12 Eetpunt. Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of 
met 2. Inlichtingen bij Nel van Meel tel.412669 

De Ankerkuil 12.00 u. 

Wo 27 Bloemschikken kosten € 12,50  Opgeven bij        G.de 
Visser tel. 0168-412418 

De Ankekuil 9.30 u. 

Za 30 Ontmoet uw buren. Burendag  zie poster elders in het 
blad. Het hele dorp is welkom. 

De An-
kerkuil / 
Dorpshart 

15.30 tot 
21.00 uur 

   Oktober 2023     

Di 3 Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

Vr 6 Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige 
avond om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon 
gezellig te borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

Zo 8 Zumba- Flamenco voorstelling. Kaarten vooraf bestel-
len á € 15,00 06-81823843  Zie poster elders in dit 
blad 

De Ankerkuil Zaal open 
13.00 u. 

Di 10 Eetpunt Gezellig eten met een groepje i.p.v. alleen of met 2. 
Inlichtingen bij Nel van Meel tel. 412669 

De Ankerkuil 12.00 u. 

 25 en 
27  

 SKW woensdag 25 oktober Halloween knutselactiviteit voor 
kinderen en vrijdag 27 oktober  

    

  Noteer vast in uw agenda     

3 nov Buurtvereniging Moerdijk organiseert een gezellige 
avond om te kaarten, biljarten, rummikub of gewoon 
gezellig te borrelen. 

De Ankerkuil 20.00 u. 

7 nov Bingo KBO De Ankerkuil 14.00 u. 

18 
nov 

Intocht Sinterklaas De Haven   

22 
nov 

Landelijk verkiezingen De Ankerkuil Vanaf 7.30 u 

DRINGENDE OPROEP VANUIT DE REDACTIE: 

Stuurt u een artikel in, stuurt u dan alstublieft alleen platte tekst en voeg foto’s toe als bijlage. Maak dus 

geen mooie pagina op! Tijdens de opmaak van het Klaverblaadje moet uw opmaak alsnog helemaal aange-

past worden. Dit kost ons veel tijd. Artikel insturen? dan GEEN opmaak! 
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Het Huis van de Wijk De Ankerkuil 

 

In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed 

idee heeft, als u uw steentje wilt bijdragen aan de leefbaar-

heid, het welzijn en het bruisen in uw dorp of als u ge-

woon behoefte heeft aan gezelschap. 

U kunt er zelf activiteiten en initiatieven ontwikkelen, u ontmoet 

hier andere mensen, u kunt meedoen aan activiteiten en vooral ook heel veel plezier maken.  

Het Huis van de Wijk is er voor iedereen, jong en oud. Het is ook een plek waar inwoners, vrijwilligers en professionals el-

kaar kunnen ontmoeten. 

Ook kunt u in het Huis van de Wijk terecht bij het basisteam voor informatie, advies of hulpvragen. Het basisteam van het 

Huis van de Wijk bestaat uit de wijkzuster, de wijkregisseur van Woonkwartier, de gebiedscoördinator van de gemeente en 

de sociaal werker. Uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u samen met hen bespreken. 

Het basisteam is bereikbaar via de telefoon en email. Vervolgens kunnen we een afspraak met u maken. 

Angelic de Jong, gebiedscoördinator gemeente Moerdijk tel. 14 0168 angelic.de.jong@moerdijk.nl 

Noortje Enkhuizen, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier  tel. 0168-350000 info@woonkwartier.nl t.a.v. N. Enkhuizen 

Renata van Es, wijkzuster Surplus tel. 06-22760889 of 0168-371827 renata.vanes@surplus.nl 

Monique van Bedaf, sociaal werker Surplus Welzijn tel. 0168-331357 monique.vanbedaf@surplus.nl 

mailto:angelic.de.jong@moerdijk.nl
mailto:info@woonkwartier.nl
mailto:renata.vanes@surplus.nl
mailto:monique.vanbedaf@surplus.nl
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Handtekeningenactie groot succes: Bedankt voor alle steun! 

 

Beste Moerdijkers, 

In de afgelopen maand hebben wij, leden van de dorpstafel, handtekeningen verzameld ter ondersteuning van onze ziens-
wijze op de omgevingsvisie, waarin de toekomst van onze gemeente wordt geschetst. 

 

Helaas brengen de huidige plannen aanzienlijke bedreigingen met zich mee voor de leefbaarheid van ons dorp (zie Figuur 
1), vanwege: 

Het reserveren van een gebied van 95 hectare langs de Roode Vaart voor uitbreiding van het Haven- en Industrieter-
rein. 

De voorgestelde realisatie van een nieuw bedrijventerrein (20 hectare) bij station Lage Zwaluwe, bestemd voor groot-
schalige logistieke activiteiten. 

De geplande intensivering van het treinverkeer over de goederenspoorlijn die langs het dorp Moerdijk loopt. 

 

Met andere woorden: Het dorp wordt steeds verder omringt met industrie. 

 

Figuur 1. Drie initiatieven nabij dorp Moerdijk met grote impact op de leefbaarheid.  

 

Handtekeningenactie 

Om onze onvrede over deze plannen te uiten, zijn we in juli begonnen met een handtekeningactie. Tijdens onze rondgang door het 
dorp hebben bijna alle Moerdijkers die we hebben gesproken hun steun betuigd. In totaal hebben we 471 handtekeningen verzameld, 
zoals weergegeven in Tabel 1. Dit vormt een belangrijk statement dat niet over het hoofd kan worden gezien door de gemeenteraad. 

 

Tabel 1. Overzicht van steunbetuigingen. 

Regio Adressen Handtekeningen 

Kern Moerdijk 264 421 

Overige kernen gemeente Moerdijk 35 38 

Kernen buiten gemeente Moerdijk 12 12 

Totaal 311 471 
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VERVOLG

Hoe verder?
In september en oktober vindt in de gemeenteraad nog overleg plaats over de omgevingsvisie. In november zal de gemeenteraad een 

llen hebben 
op onze leefomgeving.

Het is daarom van groot belang om nú eventuele bezwaren kenbaar te maken.

e 

gadering.

eel posi-
het 

ning-
bouwprojecten.

Echter, de plannen die vermeld staan in de omgevingsvisie en die betrekking hebben op de directe omgeving, baren grote zorgen. Met 
ve-

staan 
haaks op het beleid dat de gemeente Moerdijk in 2013 voor ogen had.

Namens de dorpstafel Moerdijk,  Raoul Nuijten  raoulnuijten@live.nl

Update zienswijze omgevingsvisie

VOOR AL UW 
DRUKWERK
Een nieuw logo maar nog steeds  
dezelfde kwaliteit & service!

De Elfde Druk
Campagneweg 1
4761 RM  Zevenbergen

T  0168 - 370 175
E dtp@de11edruk.nl

DE11EDRUK.NL
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Nocebo? 

 
“Lumbale foraminale stenose” mevrouw, zegt 
de arts met een stalen gezicht. Mevrouw Wil-
lemse kijkt de arts met grote ogen aan en voor-
dat ze haar enorme vraagteken boven haar 
hoofd tot uitbarsten kan brengen gaat de arts 
verder. “Ik begrijp dat u daarvan schrikt, want 
het is niet niks. Mocht het klinisch beeld, zoals 
bijvoorbeeld veel pijn, samen met onze beeld-
vormende diagnostiek een progressief beeld 
laten zien, dan overwegen we een injectie of 
operatie. Tot die tijd adviseer ik u om contact op 
te nemen met een fysiotherapeut of oefenthera-
peut Cesar. U krijgt een vervolgafspraak thuis, 
als u verder geen vragen meer heeft, dan wens 
ik u een fijne dag”.  
 
De goedbedoelende arts staat op en steekt zijn hand uit naar mevrouw Willemse die nog steeds met grote ogen naar de arts 
kijkt. Na 8 seconden met een uitgestoken hand te zijn blijven hangen krijgt zijn empathisch vermogen de overhand en de arts 
gaat weer zitten. “Wat gaat u tegen uw man vertellen als u thuiskomt”. Vraagt hij. Mevrouw Willemse, die tot dat moment al-
leen nog maar een zachte “goedemorgen” had uitgebracht en sindsdien niet meer had gesproken, bewogen en zelfs niet met 
haar ogen geknipperd, slikt. Haar ogen flitsen van links naar rechts en draaien rond in haar oogkassen. “Eeeehmmmmm.. 
dat het niet niks is die……ver..steende..formidabel, dat moet waarschijnlijk geopereerd worden”. De arts kan zijn nieuwsgie-
righeid naar aanleiding van zijn eigen gebrek aan uitleg niet onderdrukken en stelt een vervolgvraag; “En wat betekent dit 
voor u?  
 
Een stilte valt. Mevrouw Willemse heeft naast haar ogen en mond nog steeds geen vin verroerd en stamelt “pijn, veel pijn”. 
En dat het ook te zien is op de MSI (het is MRI, maar dat weet mw Willemse niet), dus het is goed mis, misschien komt het 
nooit meer goed. Ik ga mijn man bellen om te vragen of hij me kan komen halen.” De paniek slaat toe en op het moment dat 
ze wil draaien en voorover willen bukken om haar telefoon te pakken schreeuwt ze opeens uit. “Aauwwww, auw, auw, auw”. 
Haar ogen kunnen blijkbaar wel knipperen, want ze zit nu met dichtgeknepen ogen en een van pijn verbeten gezicht voor-
over gebogen in haar stoel. Haar rechterhand beschermend op haar rug en haar linkerhand leunend op haar been.  
 
De arts slaat zichtzelf voor zijn hoofd en loopt naar de vrouw toe en zegt: “Excuses voor deze nocebo, ik help u om weer 
rechtop te komen zitten.” De arts begeleidt de vrouw naar een fier rechtop zittende houding en gaat in de stoel naast haar 
zitten. “Nocebo”? vraagt de vrouw. “Ik heb weleens gehoord van placebo, dat ze bijvoorbeeld een nep pilletje geven, maar 
dat je denkt dat het een echte is en dan ook minder pijn hebt, maar nocebo….nooit van gehoord.”  
 
De arts knikt instemmend en legt uit. “klopt helemaal wat je zegt over placebo. Nocebo is het tegenovergestelde. Doordat ik 
mijn verhaal zonder uitleg heb gegeven en een paar woorden als operatie, valt niet mee, veel pijn, u schrikt, heb gebruikt 
gaat dat in het hoofd van een patiënt zijn eigen leven leiden en dat geeft een bepaalde verwachting. In uw geval een negatie-
ve verwachting. Dat uit zich vervolgens direct in uw manier van handelen en bewegen.  
Zoveel pijn als u net liet zien heb ik namelijk nog niet eerder bij u gezien, ook niet toen u uw schoenen uitdeed. U denkt nu 
dat het nooit meer goed komt en dat u niet meer zelf naar huis kunt rijden. Dat klopt niet. Ik ga eens rustig aan u uitleggen 
wat we hebben gevonden en wat het voor u betekent. 
 
“En”? Vraagt meneer Willemse, wat heeft die slager gezegd?  
“ik heb een vernauwing in mijn onderrug, daar waar mijn zenuwbanen lopen. Dat geeft soms een uitstralende pijn in mijn 
been. Hoe het er nu uitziet kan ik gewoon alles doen, maar ik moet wel zorgen dat ik mijn rug en algemene conditie zo sterk 
mogelijk krijg. Ik heb een nummer gekregen van een goede fysio, waar mijn arts veel vertrouwen in heeft, die ga ik bellen en 
dan komt het helemaal in orde….OW en een arts een slager noemen is trouwens een nocebo, zoek dat maar eens op.”  
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We hadden een 

prachtige rubriek 

“notes from an 

Englishman”. Een 

heerlijke rubriek 

om te lezen.  

En nu ben ik ge-

vraagd om iets te 

schrijven als “een 

imker in Moer-

dijk”.  

 

 

Mijn man Bart Jan en ik (Corry) wonen nu ruim 4 jaar in 

Moerdijk. En we vinden het heerlijk. Toen wij ons huis kwa-

men bezichtigen viel ik als een blok voor de tuin. Een plek bij 

huis voor mijn bijen. Wij aarzelden geen moment.  

Als je imker zegt, dan denkt bijna iedereen aan honing. En 

dat terwijl er zo veel te vertellen is over bijen - honingbijen 

wel te verstaan - dat ik niet weet waar te beginnen. Laat ik 

eerst even een onderscheid maken tussen honingbijen, hom-

mels, wilde of solitaire bijen, en wespen. Voor veel mensen 

lijken ze op het eerste gezicht wel wat op elkaar en toch zijn 

ze heel verschillend. 

De honingbij: de naam zegt 

het al. Deze bij verzameld 

honing. Een bij die in het wild 

in ons land niet of nauwelijks 

meer kan overleven. De im-

ker zorgt voor huisvesting in 

een kast. En ook zorgt de 

imker ervoor dat de bijenkast 

op een plek staat waar de 

bijen voedsel kunnen halen. 

De honingbij overwintert als 

“volk” samen met de konin-

gin. Het volk legt daarvoor 

een wintervoorraad honing 

aan.  

 

De hommel: groter, vriendelijk en vooral wolliger dan andere 

bijen. De hommel leeft in de zomer als “volk” maar tegen het 

einde van de zomer overleven alleen de koninginnen. Elke 

koningin zoekt haar eigen plek om geheel alleen te overwin-

teren. De werksters en de mannetjes gaan dood. De koningin 

is al bevrucht zodat ze in het voorjaar weer een volk kan op-

starten.  

De wilde of solitaire bij: is een bij die geen kolonie of volk 

heeft. Ze leven alleen. Alle wilde bijen zijn vriendelijk en wil-

len, net als de hommel en honingbij, alleen een bloem voor 

stuifmeel (dat spul waar mensen met hooikoorts zo’n last van 

hebben) en nectar (daar maakt de honingbij honing van).  

De wesp: de wesp behoort niet tot de bijensoort. Het is wel 

een heel belangrijk insect omdat het namelijk een goede be-

stuiver is. Meestal is de wesp niet zo geliefd. Wespen komen 

op de tafel buiten in de tuin om te snoepen van zoetigheid 

(jouw limonade). En het zijn ook nog eens vleeseters. En 

wespen kunnen meerdere keren steken. Terwijl de meeste 

bijen dood gaan na een steek. Wespen herken je aan de op-

vallend gele kleur.  

Alle bijen en andere insecten zijn onmisbaar. Ze bestuiven 

onze gewassen. Ze vliegen van bloem naar bloem en snoe-

pen daar van de stuifmeel en de nectar. Er blijft altijd wat 

stuifmeel aan hun haartjes plakken en bij het landen op de 

volgende bloem blijft dit stuifmeel achter. Zo bevruchten ze 

de bloemen van planten en bomen. Bijna iedereen weet 

waarschijnlijk wel hoe belangrijk insecten zijn voor het bestui-

ven van ons fruit, groenten en bomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pffff het is al een heel verhaal en dan heb ik nog niets verteld 

over mijzelf en mijn bijen. Ik ben lid van een bijengilde en een 

deel van mijn bijen staan in de “verenigingsstal” van dit bijen-

gilde in Oosterhout. Het andere deel staat in onze achtertuin. 

In 2018 volgde ik de opleiding tot imker en daarna heb ik nog 

een aantal extra cursussen gevolgd.  

En wil je een potje honing kopen, je kunt terecht op de steen-

weg 103. In de zomermaanden heb ik een aantal potjes in 

een kastje achter ons huis, in de steeg naast Vishandel Hol-

lemans, buiten aan de poort van onze tuin. Ben ik er niet, 

dan kun je daar altijd terecht voor je potje honing.  

Ik denk dat dit voor nu wel genoeg informatie is. Volgende 

keer vertel ik graag iets meer over mijn bijen. En ook hoe de 

nectar uit de bloemen als honing in een potje komt. 

Oh ja, mocht er toevallig een zwerm bijen in of rond je huis 

neerstrijken, bel me dan. Ik kom de bijen graag halen. Ho-

ningbijen kunnen in Nederland namelijk niet in het wild over-

leven. 

Corry Botterman, 06 1444 8378. 
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Kleding hergebruik 
 
Een hele tijd kon je niet aan de reclames ontko-
men. De reclames voor Vinted. Een soort markt-
plaats waar je kleding kunt kopen en verkopen. 
Een mooi idee om duurzamer met kleding om te 
gaan, maar helaas niet altijd even effectief. Ligt 
jouw kleding stof te vangen in je kast en weet je 
niet wat je er mee moet? De stof van je kleding 
kan heel lang meegaan. Toch kan het zijn dat je 
kleding niet meer je stijl is of het toch niet zo lek-
ker meer zit als eerst. Ik heb een paar ideeën 
wat de volgende bestemming van jouw kleding 
kan zijn! 
 
Hergebruik 
Je kan het kledingstuk hergebruiken! Met name katoen is een stevige stof. Hiermee zou je een katoenen shirt kunnen omto-
veren tot tasje! Leg het shirt plat neer en pak een voorwerp met vierkante vorm. Dit voorwerp moet de afmetingen hebben 
die jij fijn vind voor een tas. Trek het vierkant over op beide kanten van het shirt en knip deze uit. Naai ze aan elkaar en 
houd de bovenkant open. Met de overige stof kun je de hengsels maken! Vergeet niet om aan de bovenkant een zoompje te 
maken. Zo heb je een nieuwe tas en een oud shirt, trui, broek of jurk een nieuw leven gegeven!  
 
 
Doorgeven 
Als je nog in de groei bent moet je nou eenmaal kleding weg doen, omdat je langer bent geworden. Doe alle kleding, die je 
niet meer aan doet, in een grote tas. Deze tas kun je doorgeven aan een ander. Bijvoorbeeld neefjes of nichtjes, de buren of 
een goede vriendin! Als zij hebben uitgezocht wat ze willen hebben kunnen zij deze tas weer doorgeven. Zo heeft mijn kle-
ding vroeger ook meerdere rondjes gemaakt via vrienden en familie. 
 
 
Doneren 
Kleding kan ook altijd gedoneerd worden. Er staat bij het winkelmandje een grote kledingcontainer. Zorg ervoor dat de kle-
ding die je daarin doet nog netjes en schoon is. Maar er zijn ook andere plekken waar je kleding kunt doneren. Zoals het 
leger des heils of de kinderopvang. Heb je mooie kostuums liggen? De lokale toneelverenigingen, bso’s en kleuter/peuter 
klassen zijn vaak erg blij met een donatie! Je weet maar nooit wat een ander nog kan met je kleding.  
 
 
Deken 
Als je graag zou willen leren naaien, of je kunt het al, dan is een deken maken heel erg leuk om te doen! Als je veel shirts 
hebt met gekke prints, kun je daar een hele leuke quilt van maken. Knip allemaal gelijke vierkanten uit de stoffen. De vier-
kanten maak je allemaal aan elkaar (hiervoor kun je tal van instructievideo’s op youtube vinden). Nu heb je een hele grote 
lap stof! Aan de achterkant bevestig je een andere (oude) deken of een andere zachte stof.  Dan ga je met de naaimachine 
nog langs alle vierkantjes om de lagen goed aan elkaar te maken. Zo kun je heel veel kleding gelijk hergebruiken! Ook leuk 
om te maken als cadeautje.  
 
 
Je kunt heel veel met kleding en het is goed om soms even stil te staan bij wat er nog in je kast hangt. Dus voordat je naar 
de stad gaat, eerst even kijken wat je nog hebt en wat je er allemaal mee kunt!  
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Een tijdbeeld 1950-2023 door Annemarie Scheenaard de Wit  

Het beroep van verpleegkundige. 

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat ik als leerling verpleegkundige 
stage ging lopen op de kraamafdeling. 

Het “ooievaartje” was niet langer een opleiding die gevolgd werd 
na het behalen van het verpleegsters diploma, maar was nu on-
derdeel van de 3,5  jarige opleiding tot verpleegkundige. 

Als 2
e
 jaars leerling kwam ik op de kraam terecht, en ik had geen 

flauw idee wat er daar allemaal gebeurde. 

Het was een ver van mijn bed show, ik was 19 jaar en de hectiek 
van een chirurgische of orthopedisch afdeling lag mij meer. 

Je was 24 uur achter elkaar oproepbaar en het kon zijn dat je, na 
een hele dag al gewerkt te hebben op de verloskamers om 22.00 
uur naar bed ging, maar weer om 23.00 op moest komen draven 
voor een bevalling, dan om 04.00 uur weer in bed en om 06.00 
uur er weer uit moest voor de volgende bevalling. 

Maar je was jong en dat kon je dat allemaal aan, maar wat moeilijker was, dat je een kraamvrouw en partner moest begelei-
den, terwijl je zelf nul ervaring had. 

De werkzaamheden op de verloskamers waren, het assisteren van de gynaecoloog bij de bevalling, alles van te voren klaar 
zetten en materialen steriel aangeven, wat ik doodeng vond. 

Ook leerde ik naar de harttonen van de baby te luisteren met behulp van een houten toeter. 

In de hoek van de verloskamer stond een apparaat onder een laken. Het was een CTG apparaat waarmee je de harttonen 
kon luisteren, maar ook op papier kon aflezen. Alleen de gynaecoloog, mocht aan dit apparaat komen en het duurde wel 
een tijd voordat wij dat ook mochten en konden “lezen” wat er op papier stond. 

Na de bevalling moest ik moeder en kind verzorgen .Als de moeder flesvoeding ging geven moesten de borsten worden 
opgebonden, wat een heel gedoe was. Vooral het gebruik 
van sluitspelden was een truc apart. Het ging beter als je de 
spelt even door je haar haalde dan was deze wat vettig en 
ging het soepeler. 

Er moest ook een sluitlaken om gedaan worden om ervoor te 
zorgen dat de baarmoeder niet kon verslappen omdat de 
moeder anders veel bloedverlies zou krijgen. 

Na de bevalling moest ik de verloskamer soppen en mocht 
vooral de muren niet vergeten, het soppen was in die tijd 
soms nog belangrijker als de patiënt! 

Een non bestuurde de kraamafdeling met harde hand en 
stond niet echt open voor de emotionele periode die een 
vrouw en haar partner meemaakten en dan stond ik daar ook 
nog bij als 19 jarige zonder enige levenservaring in mijn rug-
zak. 

Ik denk achteraf dat ik deze mensen niet echt goed heb kun-
nen helpen. Gelukkig heb ik dat later kunnen goed maken, 
maar daar vertel ik een andere keer over. 

De baby aanleggen voor borstvoeding was ook een van mijn taken, ik moest heel veel leren en soms verbaast het mij als ik 
terug kijk op die tijd dat het allemaal goed gekomen is. 

Er waren nog geen “pampers” en het vouwen van de katoenen luiers was een van mijn taken. 

Het hele kraambed (dat was 7 dagen) verbleef de moeder samen met de baby in het ziekenhuis en de kraamheer moest 
naar huis, mocht alleen op bezoek uren komen. De eerste 4 dagen mocht de moeder niet uit bed. 

De moeders lagen met 6  vrouwen op 1 kamer, de baby’s lagen apart in een kinderkamer. Tegen voedingstijd brachten wij 
de baby bij de moeder. Dat moeder en kind niet bij elkaar bleven zou in de tegenwoordige tijd ondenkbaar zijn. 

Na mijn stage periode op de kraamafdeling heb ik nog verder geleerd op andere afdelingen in het ziekenhuis, maar ik had 
in die tijd nooit kunnen bedenken dat ik een paar jaar later op een kraamafdeling in het toenmalige Franciscus Zieken-
huis  in Roosendaal, wat nu het Bravis Ziekenhuis is ben gaan werken en daar bijna 40 jaar met heel veel liefde en plezier 
ongeveer 4000 baby’s geboren heb zien worden. 

 

-Wordt vervolgd- 
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WIJ ZJN OP ZOEK NAAR JOU ! 

PARTTIME HERO´S 

BRANDWEER DORP MOERDIJK 

Kom eens kennis maken 

op maandagavond onze vaste  

oefenavond, iets voor 19.00 uur 

Meld je aan dick.havelaar@brandweermwb.nl 

FaceBook : Brandweer Moerdijk 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0648333877              E-Mail: info@dmaservice.nl 
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Ander nieuws 

Werkgroepen/Verenigingen etc. door Jos Schalk 

 

Start TPO Pokermasters seizoen 2023-2024    
Op vrijdag 22 september is de 1

e
 TPO Pokermasteravond in de kantine van vv TPO. Vanaf 

20.00 uur gaan we weer van start. Aan het einde van het seizoen zal duidelijk zijn wie de 
winnaar wordt van onze 13 editie en de opvolger of opvolgster wordt van Marco van den 
Beemt. 

Tot de 22
ste 

Organisatie: Martijn Tetteroo, Jelle Kayen en Jos Schalk 

 

Dankwoord  

namens bestuur  

Stichting Nos-
talgisch  

Moerdijk 
(foto Peter den Ridder) 

 

In het weekend van 26 en 27 augustus vond op ons dorp het Moerdijks Oldtimerfestival plaats. Op en rondom onze dorps-
haven was het een komen en gaan van nostalgische auto’s, brommers, tractoren en walsen. Ook de vintagemarkt, brade-
rie en optredens op de diverse podia trokken veel bekijks. Hopelijk heeft u, net als wij, genoten van het festival. 

   

Hierbij bedanken wij al onze vrijwilligers die bijvoorbeeld als verkeersregelaar, barpersoneel, maken van flyers, foto’s, dro-
ne beelden of voor het aansluiten van de elektriciteit hebben gezorgd. Ook dank aan alle sponsors die ons financieel of 
materieel hebben ondersteund. Zonder voldoende vrijwilligers en sponsors is het onmogelijk om ons Oldtimerfestival te 
kunnen organiseren.    

 

Als inwoner heeft u wellicht enige hinder ondervonden van de benodigde verkeersafsluitingen of de auto’s die die her en 
der op ons dorp werden geparkeerd. We hebben van niemand hierover klachten ontvangen.  

 

In het weekend van 30 en 31 augustus 2025 hopen we de volgende editie van het Oldtimerfestival te kunnen organiseren. 
Wie weet is dan onze dorpshaven opgeknapt en kunnen we de opening daarvan combineren. Maar vooralsnog gaan we 
eerst bijkomen en genieten van de vele foto’s en filmpjes van de afgelopen editie.  

 

Bestuur Stichting Nostalgisch Moerdijk 

John Geleijns, Erik Westerburger, Natasja Sik, Alex de Groot en Jos Schalk   

 

 

Biljartvereniging DPP Moerdijk gaat weer van 
start  
 

Dinsdag 29 augustus is de biljartcompetitie weer begonnen en ons 1e en 2e 
team van de Moerdijkse bond mochten de aftrap geven. 

We zijn met trots begonnen in onze nieuwe blouses, deels gesponsord. Spon-
sors vriendelijk dank. 

De andere teams van DPP, spelende in de competitie van de KNBB mogen volgende week van start. 

Mochten er nog liefhebbers zijn om lid te worden van onze vereniging, dat mag natuurlijk altijd. Aanmeldingen kunnen ge-
daan worden bij bijv. onze secretaris Hans Ermstrang, email hans.ermstrang@kpnmail.nl  
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Maaike Jacobs is sinds 5 jaar secretaris van de KBO in het dorp Moerdijk: 

Ik wil U graag wat vertellen over de activiteiten binnen onze vereniging; zo hebben we iedere 
eerste dinsdag van de maand een gezellige bingo middag, ook was er onlangs een creatieve 
middag bloemschikken met Miranda de Bot die ons hierbij op weg hielp en waar we mooie crea-
ties hebben gemaakt maar ook hebben afgelachen onder elkaar.  

Natuurlijk hadden wij ook onlangs ons jaarlijkse uitje dit keer met de rondvaartboot De Zilvermeeuw naar de Hoeksche 
Waard, een lekker hapje en drankje en een zonnetje zorgde tevens voor een gezellig samenzijn.  

Met de feestdagen zoals Pasen en Kerst organiseren we samen met de Seniorenraad en de Zonnebloem een maaltijd die 
past bij de feestdag van dat moment. Zoals een lekkere paasbrunch en een heerlijk Kerstdiner.   

Wilt U meer informatie of misschien lid worden? Dan kunt U contact op nemen met mij Maaike Jacobs 0168-412690  
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Afscheid nemen van je huisdier 

Wanneer moet je nou afscheid nemen van je huisdier? Moeilij-

ke kwestie. Je kunt het op 2 manieren begrijpen. Afscheid ne-

men kan ook betekenen dat je je huisdier moet herplaatsen om 

wat voor reden dan ook. Het kan zijn dat je huisdier teveel al-

leen zit, gedragsproblemen, je financieel te kort komt, door 

ziekte of verstoring in de rangorde onder andere. Helaas zijn er 

ook te veel mensen die geen moeite willen doen voor hun huis-

dier en die er net zo makkelijk afscheid van nemen dan dat ze 

hem aangeschaft hebben. En dat zal nooit veranderen. Alsof je 

een meubelstuk koopt wat je later bij het vuil zet. Ik heb respect 

voor mensen die beseffen dat ze hun huisdier tekort doen of ze 

niet meer kunnen verzorgen zoals voorheen en hun een beter 

leven gunnen. Hun gevoelens opzij zetten en met pijn in hun 

hart afstand doen van hun geliefde maatje. 

Wel vind ik als het om gedragsproblemen gaat, je er wel iets voor over moet hebben om dit te verbeteren of te verhelpen in 

samenwerking met een gedragsdeskundige. En het belangrijkste…..geduld en volhouden! En dat hebben veel mensen niet. 

Dat je er uiteindelijk achter komt dat het je zelf niet gaat lukken dan begrijp ik dat je uiteindelijk toch de beslissing moet ne-

men dat hij beter af is bij iemand anders die verstand heeft van gedrag. 

De andere kant van afscheid nemen is het overlijden of het inslapen van je huisdier. Inslapen wordt ook met regelmaat ge-

daan bij honden met gedragsproblemen, terwijl sommige misschien beter af hadden geweest bij een andere eigenaar. Dat is 

het keerpunt dat wij zomaar kunnen beslissen over een dierenleven. Ik hoop maar dat de arts in kwestie nagaat dat er veel 

aan gedaan is om het gedrag te verbeteren.  

Wat ik vaak hoor bij oude zieke dieren is: “Maar hij eet nog wel !”. Ja dat blijven ze lang doen. Dat het beestje verder bijna 

niet kan lopen, blind, doof, dement is en nergens plezier meer in heeft, alles laat lopen, heel de dag slaapt en niet meer ge-

aaid wilt worden, willen mensen vaak niet zien. En uit zichzelf overlijden gebeurd zelden. Dus zul je zelf de beslissing moe-

ten nemen. Soms ziet een eigenaar het zelf ook ECHT niet en moet iemand anders diegene erop attent maken dat het niet 

zo goed gaat met hun huisdier! De eigenaar ziet zijn huisdier iedere dag en raakt soms gewend aan een bepaald patroon. 

Uiteraard heb je ook de terminale zieke huisdieren of huisdieren met een andere acute ziekte of ongeval. Wij zelf hebben er 

ook een aantal keer mee te maken gehad helaas. Inslapen is vreselijk maar soms het beste voor het dier en uiteindelijk ook 

voor jezelf. Het geeft veel stress en spanning in huis met een ziek dier. Als je bij jezelf nagaat wat voor plezier je huisdier nog 

heeft in het leven dan weet je het vaak al wel. En als hij of zij je dan ook nog op een bepaalde manier aankijkt dan weet je 

het, het is tijd. Bij de dierenarts kun je nog veel met pijnbestrijding om ze zo pijnvrij mogelijk te houden, maar als dat dan ook 

niet meer werkt…….. 

Tegenwoordig kun je bij de dierenarts een boekje krijgen als je twijfelt over de laatste beslissing. Na overleg met je dieren-

arts kun je deze nog meekrijgen. Die heet “Zijn we niet te vroeg?” geschreven door Hugo van Duijn, dierenarts. Misschien 

kan dit je helpen om de juiste beslissing te maken. 

Dit was niet zo’n vrolijk stukje helaas maar wel erg belangrijk. Ik heb in 2022 ook veel trimhondjes en katjes verloren hier in 

de salon. Ik kan er niet tegen. Vaak ken ik ze al van pup af aan of trim ik ze al jaren. Ze zitten allemaal in mijn grote dieren-

hart. Wij hebben hier ook een katje van 17, een grote hond van 11 en een kleine van bijna 12. Ze gaan meetellen en probeer 

er niet teveel aan te denken. 

Hiernaast nog een extra stukje tekst over de kater Geert die ik jaren getrimd heb. Mijn ode aan onze Geert.  

Bij deze neem ik ook afscheid (voorlopig) van het Moerdijks Klaverblaadje 2.0  

In oktober begin ik met de opleiding 

“Voedingsdeskundige voor honden” en wil ik mijn vrije 

tijd grotendeels daaraan besteden. Mocht ik eens tijd 

hebben om iets te schrijven dan zal ik dat zeker doen. 

En dan wat vrolijks, haha. Ik hoop dat jullie iets gehad 

hebben aan mijn stukjes de afgelopen tijd.  

Bedankt voor het lezen en misschien tot schrijfs! 

Liefs Ingrid, Innie’s Pet Wellness 

 

Ingrid, wij hebben genoten van al je artikelen of ze nu vrolijk of 

verdrietig waren. Uit alles sprak jouw liefde voor dieren. 

De redactie wenst je veel succes met deze opleiding en hopen je 

weer terug te verwelkomen in ons Klaverblaadje.  

 

Redactie Team Moerdijks Klaverblaadje 2.0 

Dierenweetjes  door Ingrid van Riel, Innie’s Pet Wellness 
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Mijn facebook bericht van 25 april, Geert de Britse langhaar kater: 
 
Daarstraks heb ik te horen gekregen dat Geert ingeslapen is. Hij is 16 jaar gewor-
den. Ik moest toch weer een paar traantjes wegpinken. Geert was een bijzondere 
kat. Onwijs zelfverzekerd en zeker niet de makkelijkste kat op de trimtafel. Toen 
ik eind 2018 weg ging bij mijn toenmalige werkgever is Geert met mij mee ver-
huisd naar Lage Zwaluwe. Ook omdat hij dus niet erg makkelijk te behandelen 
was. Zijn baasje reed elke 6 weken van Breda naar Lage Zwaluwe om Geert 20 
minuten te laten trimmen. Helaas werd hij wagenziek en zocht het baasje weer 
een trimsalon in Breda. Na nog geen 4 maanden hing het baasje weer aan de tele-
foon of hij alsjeblieft weer terug mocht komen. Geert had de trimster aangevallen 
dus dat klikte niet. Uiteraard mocht hij komen. Hij was blij dat hij terug was en 
eenmaal uit zijn mandje liep hij met zijn staart omhoog alles met zijn kin te mar-
keren en moest er eerst uitgebreid op de grond gerold worden of hij wilde zeg-
gen:" Hier ben ik weer en ik ga hier niet meer weg!" Dit deed hij iedere 6 weken 
sinds die tijd. Hij was ook niet meer zo wagenziek. Bij mij deed hij ook niet erg 
aardig maar het bleef bij gegrom en soms geblaas en af en toe probeerde hij een 
pets uit te delen. Uiteindelijk bleven we dit voor en bleef het bij een hoop herrie. 
Respect voor het baasje die hem geduldig en goed vasthield. Wij waren een team 
en zo lukte het altijd weer. Op het laatst werd hij steeds sneller geïrriteerd en deden we zover het ging. De laatste keer toen 
we hem een pauze gaven ging hij met zijn rug naar ons toe zitten met platte oortjes. Hij was er al echt klaar mee. We zijn 
toen gestopt. Hij had gewoon pijn en mijn onderbuik gevoel bleek dus waar. Kanker. 
Nu denk je, als hij zo lastig was waarom heb je dan traantjes weg gepinkt?. Ik vond hem geweldig. Wat een karakter. Op de 
grond was hij geweldig leuk. Je bouwt een band op in al die jaren. Vele gesprekken met het baasje. Wat was hij blij met 

Geert. Helaas . Ik zal ze missen  

Dierenweetjes  -vervolg- 

Op 10 en 11 December is het weer onze jaarlijkse Vogel Tentoonstel-

ling in de Ankerkuil. 

Openingstijden voor publiek zijn, op zaterdag van 11:00 uur tot 22:00 uur en hierna kan je uiter-

aard gezellig kletsen onder het genot van een drankje tot ??? uur. 

Zondag open van 11:00 uur tot 17:00 uur, daarna is de TT afgelopen en kunnen we hopelijk terug-

kijken op een mooie en gezellig TT, hopende jullie allemaal te zien op deze mooie show. 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang, zoals jullie kunnen zien en we gaan ze een mooi kleurtje geven. 

 

 

Op naar December vanaf de 6
e
 beginnen we met opbouwen, de 7

e
 ook en vanaf 19:00 uur vogels inbrengen. 

De 8
e
 is het keuringsdag en worden de vogels door een 4-tal keurmeesters gekeurd en op de 9

e
 is het de opening en be-

kendmaking van de winnende vogels met de prijswinnende kweker. 
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Redactie Team Moerdijks 

Klaverblaadje 2.0 

 

Bedankt Mr-Orange 

Voor het leveren van een 

laptop om het Klaverblaadje 

te kunnen blijven maken. 

Ander Nieuws 
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SKW 
 

Noteer ook in je agenda : 

woensdag 25 oktober Hallo-

ween knutselactiviteit voor 

kinderen en vrijdag 27 oktober 

Halloweentocht Moerdijk  



 20 

 

3e Jaargang editie nr. 05 september/oktober 2023 

SKW  
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Kunst en Monumenten dagen op weekenden 02-03  en 09-10 september 2023 Gemeente Moer-
dijk. Raadpleeg voor Locaties en tijden https://cultuurmoerdijk.nl/agenda/kunst-en-monumenten-
route-2023 

Jacques Kortsmit exposeert in Het 
Mauritshuis te Willemstad. 

Jacques Kortsmit, voor de meeste oudere moerdij-
kers wel bekend, aan het woord: 

In 2013, drie Jaar na mijn pensionering, ben ik gaan 
beeldhouwen. 

Na het inrichten van een eenvoudig atelier en het 
volgen van div. cursussen ben ik nog steeds met ple-
zier aan het beeldhouwen. Een goede reden om tij-

dens de K&M dagen een overzicht te laten zien wat ik in 10 Jaar zoal aan beel-
den in div. natuursteen heb gemaakt. 

In deze tien Jaar heb ik al eerder aan deze en ander exposities deelgenomen, 
enkele beelden kunnen dus als bekend voorkomen. 

Mijn grootste passie is het werken met harde en zeer harde steen, doordat ik op 
een eenvoudige manier werk in harde steen, vergt dat erg veel tijd, en maak ik 2 
a 3 beelden per jaar. 

Door de beperkte ruimte in mijn atelier zijn mijn beelden niet groter dan onge-
veer 35 cm, dit houdt in dat de steen waarmee ik begin ongeveer 20-25 kg 
weegt waardoor ook het geheel beter hanteerbaar blijft.  

Beeldhouwen is een fantastische hobby en geeft een goede balans tussen li-
chaam en geest. 

Ook kan je je fantasie heerlijk de vrije loop laten, maar je moet wel gedisciplineerd kunnen blijven werken om het geheel tot 
een goed einde te kunnen brengen. Elke start aan een nieuw beeld is steeds weer een uitdaging. 

Graag wil ik u iets van deze hobby laten zien en vertellen wat u ziet, ook de betekenis van een beeld kan verassend zijn. 

Ik hoop U, samen met mijn mede exposanten te mogen begroeten op onze Monumentale locatie Het Mauritshuis te Willem-
stad.                         

Geniet van de door mij gemaakte beelden, en de presentaties van mijn mede exposanten. Zodat ik, ook al ben ik amateur, 
het gevoel kan krijgen een klein beetje Kunstenaar te zijn.  

(Wij zijn alle 4 de dagen aan-
wezig) 

Bent u geïnteresseerde en wilt 
meer weten over deze hobby 
e-mail: adjac124@ziggo.nl  

Ander nieuws 

mailto:adjac124@ziggo.nl
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Naam: Kitty Stoop  

Geboorteplaats en datum: Moerdijk (Gemeente Hooge- en Lage Zwaluwe), 08-03-1987.  

Burgerlijke staat: Alleenstaand met prachtige dochter en onze hond Maddi en paard King 
Capella.  

Woon in Moerdijk sinds: Mijn geboorte.  

Beroep: Regio Manager bij een verkeerstechnisch / infra bedrijf.  

Wat ik vroeger altijd wilde worden: Vrachtwagenchauffeur.  

Hobby’s: Biljarten, paardrijden, reizen en mijn activiteiten bij de (lokale) politiek (BBM/
BBB).  

Trots op: ondanks wat kleine tegenslagen, ik toch geen uitdaging uit de weg ga. Dit met 
een stevige fundering, mijn geweldige ouders, zij zijn er altijd en daar ben ik ook erg trots 
op.  

Minder trots: Door schade en schande wordt men wijs ;)  

Onmisbaar: Alles is betrekkelijk, leert mijn levenservaring. Dus onmisbaar bestaat niet, tenzij het gaat om basisbehoefte.  

Moerdijk dorp plus: Rustig en relatief veilig, ook voor de kinderen. Daarnaast is er genoeg te doen, voor jong en ouder.  

Moerdijk dorp min: Moerdijk krijgt hier en daar rake klappen te verwerken, industrie, windmolens, arbeidsmigranten, en-
zovoort. Het lijstje wordt inmiddels wel wat te lang, en alles waar “te” voor staat is niet goed, behalve “tevreden”.  

Wat houd mij bezig: Mijn prachtige dochter, mijn werk, mijn hobby’s en mijn lieve vrienden. Verder ga ik graag een bakje 
koffie drinken bij Nico en Henny Tetteroo, en ben ik vaak in het gemeentehuis te vinden voor een avondje politiek.  

Waar zie mezelf over 10 jaar: Over 10 jaar hoop ik te kunnen zeggen dat mijn dochter en ik gezond en heel gelukkig zijn, 
en hoop ik weer een aantal stappen verder te zijn in mijn (politieke) carrière.  

Wat ik verder nog kwijt wil: Ik vind het Klaverblaadje een leuk initiatief, en ik kijk telkens uit naar de volgende editie. 
Daarnaast, chapeau voor alle vrijwilligers die Moerdijk maken tot wat het is :)  
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